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‘Dingen die komen en gaan’  
Wandel langs de bijzondere lichtkunstwerken 
en begin jouw zoektocht naar échte Dordtse 
verhalen. In Dordrecht is van alles te zien. 
Oude gebouwen, bruggen over het water en 
plekken waar spannende dingen zijn gebeurd. 
Sommige verhalen zijn al heel oud, andere 
gebeuren nog steeds. Je hoeft alleen maar 
goed te kijken, te luisteren en af en toe even 
stil te staan.

Loop van brug naar brug, van plein naar plein. 
Ontdek waar iets begon, wat is gebleven 
en wat bijna vergeten was. Want verhalen 
 beginnen in Dordrecht. Laat je inspireren 
door het water, het licht en de verhalen van 
Dordrecht. Ze vertellen over vroeger, maar 
ook over nu. Over alles wat voorbijgaat - én 
wat blijft.

COLOFON Dwaalspoor is een project van de gemeente Dordrecht, Dordrecht Marketing & Partners en Binnenstadsbedrijf Dordrecht.
Concept & realisatie Dwaalspoor: Sprits Concept | Redactie: Kim Löw-Cohen, Dordrecht Marketing & Partners | Ontwerp: Edward de Geus

Het verhaal 
     achter 
Dwaalspoor:

Visbrug: 

400 jaar Johan de Witt
Op steenworp afstand van deze brug werd 
 Johan de Witt vierhonderd jaar geleden 
 geboren. Samen met zijn broer Cornelis 
kijkt hij nu uit over de stad. Stil, als beelden 
van steen, maar vol gedachten. Over recht-
vaardigheid, vrijheid en hoop. Over hoe 
dingen veranderen en voorbijgaan. En hoe 
 herinneringen blijven – in verhalen, in stenen 
en in het hart van een stad.

Scheffersplein: 

Ary vertelt in het Dordtorama
Hier op het plein waar schilder Ary Scheffer 
wordt geëerd, lijkt het even alsof je door een 
levend schilderij wandelt. Dordrecht, de stad 
aan het water, werd vroeger ‘het Venetië van 
het Noorden’ genoemd. Kunstenaars kwamen 
van heinde en verre om haar vast te leggen. In 
het Dordtorama vloeien al die beelden samen. 
Kijk goed - herken je de stad die je kent, of zie je 
juist iets nieuws?

Wijnbrug: 

eb & vloed, het ritme van 

het water
Onder je voeten stroomt het water, gestuurd 
door de maan. Eb en vloed wisselen elkaar af, 
dag in dag uit. Het water komt, het water gaat 
- net als herinneringen, als tijd, als mensen. 
Blijf hier even staan, luister naar het ritme 
van de stad. Soms voel je het pas als je even 
pauzeert.

Scan de QR code voor 

de Dwaalspoor route 

op je mobiel 

12 december t/m 4 januari Nieuwbrug: 

het water dat stroomt
Vroeger lag hier een gammel bruggetje van 
hout. Mensen die eroverheen liepen, kregen 
vaak natte voeten. Nu zie je vanaf de  stevige 
Nieuwbrug hoe Dordrecht is gegroeid. Je kijkt 
uit over de Wijnhaven en richting de Groot-
hoofdspoort. Het water stroomt nog steeds, 
maar de stad erboven is sterker en mooier 
geworden. Een fijne plek om even stil te staan 
en vooruit te kijken.
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Aardappelmarkt:

als de avond valt, begint het feest
Lichtjes dansen over de straatstenen, 
 muziek zweeft door de lucht en op de 
achtergrond torent de Grote Kerk statig 
boven alles uit. In de Nieuwe Haven drijven 
versierde bootjes en de Lange IJzerenbrug 
fonkelt in het donker. De stad viert zichzelf 
- en jij mag meedoen. Of je nu danst of 
gewoon geniet van het uitzicht.

Ben jij een echte speurneus? Ga dan mee op
avontuur door de stad! Bij elke Dwaalspoor
locatie is een geheime letter verstopt. 
Weet jij ze allemaal te vinden? Verzamel alle
8 letters en ontdek het geheime woord dat
wij zoeken. Spannend, leuk én je leert
Dordrecht nóg beter kennen! Doe je mee?

1 2 3

Dwaalspoor route

Extra mooi uitgelicht

Decembermarkt  |  13 & 14 december

Wintertuin  |  26 t/m 30 december

Fotoframe 

Opstapplaats rondvaarten

IJsbaan

Ook leuk: Kunstkerk  |  Fleeting Fixtures

Brugwachtershuisje: 

schitterend uitzicht
Hier stroomt het water rustig door, net als 
vroeger. Vroeger hield een brug wachter 
hier alles in de gaten. Nu mag jij op zijn plek 
staan. Kijk uit over de Oude Maas en de 
Nieuwe Haven. Zie je de boten? De  golven? 
Misschien zelfs een bekende achter het 
raam? Sommige dingen gaan voorbij, 
 andere keren steeds weer terug.

Maartensgat: verhalen van 

opspattend water
Waar nu het water klotst tegen de kade, 
voeren vroeger schepen af en aan. 
Vol spullen waarmee Dordrecht werd 
gebouwd. Hier was het een drukte van 
belang: roeiers, sjouwers, handelaren. 
Misschien hoor je nog de bel van de 
Zakkendragers, of het kletteren van 
houten vaten. Luister naar het water - 
het weet meer dan je denkt.

Stadhuisplein: Houdini
Achter de dikke muren van het Stadhuis 
speelden zich spannende verhalen af. 
Eén daarvan is dat van Harry Houdini, de 
beroemdste ontsnappingskunstenaar 
ter wereld. Hij liet zich hier opsluiten, 
helemaal boven in de gevangenis. En 
ontsnapte, alsof het niks was. Hoe hij 
dat deed? Dat blijft een raadsel. Kijk 
goed, wie weet ontdek jij het geheim.

Oplossing speurtocht is...
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